Mystiek, niet aan beginnen

Bij de boekpresentatie van Waarlijk mens zijn —Sporen van een
mystiek leven, door Geertruijd Ida van Linden Tol (moeder
van oud-ambassadeur Edy Korthals Altes)

door Jean-Jacques Suurmond

Mystiek, ik zou er niet aan beginnen. Voor je het weet ga je
onderuit, als een fietser die uitglijdt in de modder. Zou een
rijwielenthousiast dan roepen, met Geertruijd van Linden
Tol: ‘Los van de stof/toch in de stof/niets zal mij deren’? (35).

Nee, op zulke momenten van tegenslag zeg je, zoals de
schrijfster op andere momenten doet: “‘Waarom voelt het in
dit leven / toch zo droef en vreemd en naar?’ (55).

We hoeven zelf niet aan mystiek te beginnen want die
begint onherroepelijk met ons. Dat komt ervan als je mens
bent. Of we willen of niet, de mystieke weg is de weg naar
‘Waarlijk mens zijn’ zoals de titel van het boekje luidt, met
gedichten die qua vorm en stijl doen denken aan een flirt
van Nel Benschop met Johannes de Heer.

Gaandeweg kunnen we gaan inzien dat de momenten
van uitglijden in het leven, van tegenslag en ziekte ‘een
genezingsproces voor de ziel’ (64) zijn, zoals de schrijfster
zegt. Want is onze ziel niet vaak behoorlijk zielig? Is onze
ziel niet als een uitgedroogd lapje leer door het gebrek aan
zin en betekenis, door het besef dat niemand in de wereld —
ook je meest intieme partner niet — ons ooit volledig zal ken-
nen, door de wetenschap dat we eens door een laatste uit-
glijder zullen eindigen in een houten kist met kitscherige
handvaten?

De mystieke weg geneest de ziel door ons te louteren van
de ‘ikzucht die doet klagen’ (75), zegt Van Linden Tol. Dat
betekent overgave — iets waar we ons tegelijk het meest
tegen verzetten en het diepst naar verlangen. Want het is
een vreemde paradox dat we ons het meest onszelf voelen
als we onszelf vergeten. ‘Niet ik, maar Christus leeft in mij’
zingt de apostel Paulus wiens mystieke weg begon toen hij,
op weg naar Damascus, plotseling van zijn paard in de
modder gleed.

Geluk is ex-centrisch, het ligt buiten onszelf, uiteindelijk
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in God die ons voortdurend naar zich toe trekt waarbij hij
door roeien en ruiten gaat. Hij kan tegenslag zoals een
scheiding gebruiken, ondervond Van Linden Tol. Of ook de
nazi’s die bevalen dat haar zoon Edy voor dwangarbeid
naar Duitsland moest. Een crisis die een kans werd toen ze
zich aan God overgaf. Midden in de oorlogsjaren dicht ze in
gelovig verdriet: ‘Nu krijgen wij de kans / om Hem gelijk te
zijn’ (105). Dat moment, waarin ze de regie moest loslaten
en haar ik uit het centrum van haar bestaan werd geschoven,
werd een ervaring van eenwording met God. Ze kan zelfs
spreken van een ‘lachend Lijden’ (119).

God deinst voor niets terug om ons tot hem te trekken.
Dat geldt voor moeilijke momenten maar ook voor ervarin-
gen die we als het toppunt van geluk beschouwen. Mensen
worden tollende derwisjen in een dance-event, ze verliezen
zichzelf in hun werk of studie, ze gaan op in een schoon-
heidservaring van de natuur of een kunstexpositie, ze laten
zich meenemen door een concert waarin ze zichzelf verge-
ten zodat ze één worden met de muziek.

Zulke momenten waarin we in overgave ons ik verliezen,
zijn uiteindelijk ervaringen van eenwording met God — of
we dat nu zo noemen of niet, meestal niet. ‘Gingen wij effe
lekker uit ons dak’, zeggen mensen als ze het stadion weer
uitgaan waar ze opgingen in het gejuich van de massa. De
uitdrukking ‘uit je dak gaan’ duidt op het transcendente
karakter van de ervaring. Er werd iets in je geopend, je over-
steeg jezelf door je ik te verliezen in de massa en je wist je
verbonden met alles en iedereen.

Dergelijke eenheidservaringen hebben een grote vormen-
de invloed, het zijn momenten die druipen van zin en bete-
kenis, ze zinderen van geluk. ‘Tk vergat de tijd’, zeggen we
naderhand. Het zijn eeuwigheidservaringen — nu al, in dit
bestaan. Ik heb het onwetenschappelijke vermoeden dat
daaruit het besef is geboren dat er wel zoiets als een eeu-
wigheid, een hemel moet zijn.

Alles wat doet sterven aan het ik, zowel moeilijke als
mooie momenten, maakt gelukkig als God. Het maakt daar-
om in wezen weinig uit of we ons in de kerkdienst dood
vervelen of diep geraakt worden, in beide gevallen kunnen
we worden gevoerd naar communie, eenwording met de
Allerhoogste. Religie op haar best is de discipline die helpt
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voorkomen dat zulke eenheidservaringen tot regressie lei-
den, zoals bijvoorbeeld bij Don Juan die steeds opnieuw de
extase van seks zocht. Dat schiet niet op. Het maakt het
leven tot een herhaling van zetten, een soort ‘Groundhog
day’. Religie helpt om transcendente ervaringen vruchtbaar
te maken zodat het bestaan geleidelijk wint aan betekenis en
kleur. Onze persoonlijkheid wordt verruimd en verdiept.

Dan wordt het Pasen, we worden gerecreéerd, herschapen.
Een wethouder die in zijn dorp een mystieke weg wil aan-
leggen zou bij de gemeenteraadsverkiezingen weinig stem-
men krijgen. Die weg lijkt namelijk op een slecht onderhou-
den pad waar je voortdurend uitglijdt, waar de lantaarn-
palen aan en uit floepen en de wegwijzers alle kanten op
wijzen. Maar gaande die weg worden we verlost van de
cognitieve sjablonen die we op de werkelijkheid leggen die
het bestaan klein, overzichtelijk en walgelijk maken. De
schrijver Oscar Wilde merkte op: ‘Iemand die precies weet
waar hij in het leven naartoe wil, zal daar ook komen — en
dat is zijn straf’. Echt leven is een avontuur, zoals Abraham,
de vader van drie grote godsdiensten, geroepen werd om
uit zijn bekende land en vertrouwde familie te trekken ‘zon-
der te weten waar hij komen zou.’

Mystiek, ik zou er niet aan beginnen. Ze begint onherroe-
pelijk met ons, zet ons op weg naar ‘waarlijk mens zijn’. We
gaan meer leven uit overgave, God zelf drukt zich in ons uit
met een raadselachtige liefde die we vaak niet eens als liefde
herkennen, soms eerder als vijandschap. We krijgen minder
last van het zware, aardse ik en snuiven trappelend de fris-
se, heldere lucht op van het open veld. Zoals Van Linden Tol
dicht (119):

O, leef toch als snellende, stormende paarden,
Ja, laat ze maar trillen van pijn en geluk!
Alleen - laat hun hoeven niet raken de aarde,
en, laat ze niet omkijken — dan is het stuk!

Uitgesproken bij de presentatie op 14 maart 2018 in de Abdij van
Egmond van het eerste exemplaar van Waarlijk mens zijn — Sporen van
een mystiek leven. Auteur: Geertruijd van Linden Tol (moeder van oud-
ambassadeur Edy Korthals Altes). Geredigeerd door de karmelieten
Jos Huls & Hein Blommestijn. Uitgave Discovery Books. Leeuwarden.
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