INTERVIEW ||

Selfmade monnik Thomas van Kleef:

“Ik durf rustig door te

Als kind wilde hij rijk en beroemd wor-
den. Maar toen hij een baan met status
had, geld, glamour, vrienden, kunst en
cultuur in overvloed, vroeg hij zich af:
is dit alles? Thomas van Kleef, zoon van
een bisschop, bekeerde zich. En stichtte
een nieuw soort klooster: een plek waar
je parttime monnik kunt zijn. “Op het
terrein geldt het celibaat.”

[ e ] “Laatst had ik een nieuwe vrijwilliger”, vertelt
Thomas van Kleef, directeur van monastiek centrum
Zeeveld in Castricum, “die zei: ‘Ik vind het interessant
wat jullie hier doen, maar ik ben een beetje bang dat
jullie me gaan bekeren.’ Ik zei: Ik hoop je zeker te beke-
ren. Maar ik hoop je te bekeren tot je eigen mogelijkhe-
den, tot zelfkennis. Ik wil je uit je gevangenschap in
trauma’s, angst, onzekerheid en destructieve patronen
geleiden tot: hee, dit ben ik!”

Van Kleef praat langzaam, bedachtzaam. Wikt elk
woord. Hij is public relations-manager geweest, weet wat
woorden doen. En hij heeft ook wel het een en ander
uit te leggen. Hij heeft een nieuw soort klooster
gesticht, een plek waar mensen iedere twee weken drie
dagen lang kunnen leven als monnik. Of non - vrou-
wen zijn welkom. Als stel komen, wordt ontmoedigd.
De benedictijner regel is het uitgangspunt, met veel stil-
te, vijf gebedsmomenten per dag, verplichte arbeid.
Maar ook elke dag: een yogasessie, en een strandwande-
ling.

Een jaar is er geoefend met informele gasten en per 1
januari 2007 is het centrum officieel geopend. Een
‘reintegratiecentrum’ noemt hij het in zijn persbericht,
teruggaand naar de oorspronkelijke betekenis van inte-
grare als ‘heel worden’: men wil hier de levenskunst
beoefenen die leidt tot eenheid, heelheid. Dat klinkt
therapeutisch.

“Het heeft ook een hoog therapeutisch gehalte”,

‘ZI I 112 1ANUARI 2007]

4

[TEKST] LISETTE THOOFT

beaamt Van Kleef. “Maar kijk naar de gevallen waarin
Jezus genezend optreedt: blinden ziende maakt, doven
horende maakt, doden weer tot leven wekt. Als ik dat
niet zou geloven, zou ik allang bezweken zijn onder de
druk van het runnen van zo’n centrum en het ontwik-
kelen van iets nieuws, en het feit dat ik er in zekere zin
alleen voor sta... Als ik me niet geroepen voelde. En
gedragen. Maar er zit ook de kant aan uit de katholicke
traditie: weten gebrekkig te zijn, en daarmee kunnen en
durven leven. Het is niet dat ik het volhoud omdat ik
me zo sterk weet, maar meer omdat ik rustig durf door
te klunzen. Omdat ik weet mag hebben van vergeving.”

Cynisch gezegd kunnen mensen hier monnikje komen
spelen, en daarna weer naar huis om te slieren en te
sloeren...

“Dat zou kunnen. Er zijn zeker mensen die eens een
keer drie dagen zullen komen. Maar veel meer hoop ik
dat er mensen zullen zijn die geregeld drie dagen zullen
komen, zodat er een soort pool van parttime monniken
ontstaat, die dat weten te combineren met een baan of
een gezin, en die uit die combinatie inspiratie putten.
En ik hoop dat zich uit die pool op den duur een stabie-
lere groep gaat formeren, een permanente gemeen-
schap.”

Maar wordt het ooit een klooster in de strikte zin van
het woord? Is er bijvoorbeeld ecn celibaatsverplichting?
“Nou ik zeg altijd: wel op het terrein. Mensen worden
niet geacht hier met z'n tweeén op een kamer te gaan
liggen. Binnen de muren, of eigenlijk zijn het bomen -
het terrein ligt omzoomd door bomen - gelden bepaal-
de regels. In hoeverre mensen die willen doortrekken
naar hun eigen leven, is niet aan mij.

Ik zie Zeeveld als een bron waarin mensen zich kunnen
dompelen zodat ze er verfrist weer uitkomen. Een bron
van inspiratie, zingeving en verdieping.” [>]
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Losjes gebaseerd op het christendom?

“Nee, niet losjes, helemaal niet losjes. Kijk, voor veel
mensen is het gegeven ‘kerk’ an sich al genoeg om hard
weg te vluchten. Qua uiterlijk wil ik het daarom hier
wat laagdrempeliger maken, zodat niet het institutione-
le alleen al afschrikt. Maar als Christus zegt: Ik ben de
weg, de waarheid en het leven, dan zeg ik: ja, dat geloof
ik, daar zet ik op in.”

U schrijft ook op de website: een zondig verleden is een
aanbeveling.

“Ja, waarom zeg ik dat? Het sluit aan bij waar Anselm
Griin veel over schrijft, de spiritualiteit van beneden.
Het leren kennen en durven zien van wat je je scha-
duwkanten kunt noemen, een wezenlijk aspect van de

“Hard werken kan ontaarden in zonde,

maar hard geloven ook”

menselijke conditie - dat je niet perfect bent. Maar wie
gelooft, weet dat hij desondanks bemind wordt. Waar
gaat zonde over? Het corspronkelijke woord hamartia
betekent ‘het doel missen’. Het feit dat je langs je
bestemming heen leeft. Je bestemming is het bewust-
zijn een kind van God te zijn - in die wetenschap te
leven. Dat je een plaats hebt in het geheel der dingen.
Dat je geen toevalligheid bent, geen loszwervend vuil in
het heelal.

Ik spreek uit ervaring. Het bracht me niet verder, dat
leven dat ik had. Het leidde nergens toe, alleen meer
spullen, meer seks, meer reizen... Alleen maar een
kwantitatieve vermeerdering.”

Als medewerker van de componist Philip Glass in New
York had u toch een soort toppositie bereikt. Hoe kwam
u erachter dat dat niet uw doel was?

“Het is natuurlijk een mysterie waarom zoiets gebeurt.
Als kind wilde ik rijk en beroemd worden, dat was het
grote leven. Eerst dacht ik nog: ik word diplomaat, dus
ik ging rechten studeren in Leiden. Maar dat begon me
te benauwen, de grote stad lokte. Ik ben naar
Amsterdam verhuisd en ik ging werken bij het Holland
Festival. Al snel was ik gegrepen door de combinatie
kunst en marketing, dat bestond nog nauwelijks in
Nederland. Om er meer van te weten wilde ik naar New
York, waar het allemaal vandaan komt. Philip Glass
deed toen veel concerten in Nederland en via zijn
manager kwam ik in New York terecht, waar ik zeven
jaar gewoond en gewerkt heb, in Manhattan. Het was
groots en meeslepend leven, ja. Maar het is echt een
kwestie van ‘het bezit van de zaak is het einde van het
vermaak’. Is this all there is? Het is natuurlijk een groot
geschenk dat ik het heb kunnen doen, want ik verlang
er nu niet meer naar.”
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Was er niet een grote liefde in uw leven?

“Nee. Dat is nooit in die mate op mijn pad gekomen. Ik
ben er jaren naar op zoek geweest want je denkt toch:
het hoort erbij. Maar ik ben gaan inzien dat een partner
niet voor iedereen de finale weg naar het geluk is. De
omwenteling is rond mijn veertigste gekomen. Ik stond
echt van mezelf te kijken. Ook omdat ik in die wilde
jaren totaal niet met zingeving was bezig geweest, verre
van. Ik was een oppervlakkig bloemetje, ha ha. Mijn
zelfbeeld werd dus aan gruzelementen geslagen. Alsof
God ineens in mijn leven inbrak met de vraag: zou je
nu niet eens voor mij gaan werken? Onthutsend.

Tien of dertien jaar lang is het een zoektocht geweest. Ik
heb heel veel gelezen. Ondertussen werkte ik altijd wel
een beetje door, als zelfstandig consultant met her en
der een opdracht. De kunst had ik vaarwel gezegd en ik
hield me bezig met duurzaam ondernemen. [k begon
allerlei dingen te verkondigen, ik had aanvankelijk de
irritante bijverschijnselen van de bekeerde.”

Wat riep u dan, Jezus redt?

“Nee, het had meer een hoog Jona-gehalte: jongens,
zoals we nu met de samenleving bezig zijn, dat gaat niet
goed. Dan gaan we dansend naar de verdoemenis.
Bekeert u, bekeert u! Ha ha. Wat je dan moet doen? Er is
geen universeel recept. Hard werken kan ontaarden in
zonde, maar hard geloven ook. Er is zoiets als het rechte
pad bewandelen.

Ik ben een tijdje helemaal enthousiast geweest over
allerlei new age denkbeelden en elke keer dacht ik: goh
wat komt me dat toch bekend voor. In de new age miste
ik de diepgang, de nuance, de erkenning van de com-
plexiteit van de dingen. New age is Amerikaans, een
adolescent-achtige levensopvatting, het is niet gerijpt.
Maar ik heb er wel veel van geleerd en ik ben erdoor
teruggekomen in de schoot van het christelijke denken
met een frisse blik.

Een jaar of vier geleden dacht ik: ik moet een boek
schrijven over geluk. Laat ik maar eens een tijdje in een
klooster gaan zitten. Dat leek me de goedkoopste oplos-
sing. De abdij van Egmond kende ik via mijn vader, ik
dacht: als ik daar aanklop, mag ik er vast wel even zit-
ten. Maar het ging niet zo makkelijk; ik moest eerst
maar eens drie dagen komen, en dan eens een week, en
dan konden we verder zien. Nou dat deed ik - en ik
vond het meteen heerlijk. As a duck takes to the water.
Wat verrukkelijk dat je s ochtends heel vroeg mag
opstaan en zingen. Ik vind niets heerlijker dan zingen.
Over onbegrijpelijk diepe dingen. Een geschenk. Dus
toen ben ik drie maanden gebleven, maar van dat boek
kwam niets, want ik was gegrepen door het monastieke
leven. Enerzijds wilde ik graag blijven, maar anderzijds
werd ik ervandaan gehouden. Het was kantje boord. Ik
dacht heel serieus over intreden en ik vermoed dat zij
me ook wel wilden hebben. Het celibaat was niet het
probleem. Nog steeds niet echt. Het was meer een hoge



Thomas van Kleef (52) studeerde rechten en werkte
daarna ondermeer voor het Holland Festival, het
Koninklijk Concertgebouworkest, voor de compo-
nist Philip Glass en voor het City Center Theatre in
New York, waar hij zeven jaar woonde. Daarna was
hij consultant op het gebied van duurzaam onder-
nemen. Sinds 2005 is hij directeur van het monas-
tiek centrum Zeeveld in Castricum, dat in het week-
end accommodatie verhuurt en door de week
bestemd is voor gasten die mee willen draaien in
het monastieke ritme van de dag. Ze'evéld wordt
beheerd door de stichting Jan17, gebaseerd op
Johannes 17: “Opdat zij allen één mogen zijn, zoals
Gij, Vader in mij, en ik in U.” Zie ook www.jan17.nl.

mate van onmonastieke eigenwijsheid. Ik maakte ken-
nis met die regel van Benedictus en mijn brutaliteit was
om te zeggen: volgens mij geven ze er daar niet goed
invulling aan. Of beter gezegd: ik zou het anders doen.
Het had vooral te maken met veel harder werken aan de
onderlinge band in de gemeenschap, aan het feit dat je
een gemeenschap bent. Tijdens de gebedstijden was die
wel tastbaar, maar daarnaast niet.

Zo'n klooster - je leeft in een soort luchtbel, een bubble.
En je leeft er met mensen die ook in die bubble leven.
Het heeft te weinig interactie met de realiteit waarin de
meeste mensen leven. Dus toen dacht ik: ik ga het zelf
doen.

Ik heb nog wel veel contact met de abdij, hoor. Zij vol-
gen mij met liefdevolle belangstelling en steunen me
waar mogelijk. Ik ben eerst een paar jaar op papier bezig
geweest om te bedenken hoe het dan zou moeten. Tk
heb nog een half jaar gewerkt in Zwitserland als afwas-
en stofzuigboy, in een afgelegen bergdorpje, om te oefe-
nen in geduld en aandachtig leven. De eerste 'dag denk
jenog: goh leuk zo'n hotel. Na een week denk je: die
vieze borden heb ik wel gezien. Om dan toch door te
gaan en je goede humeur te behouden, dat was wel een
mooie monastieke training.

Puur toevallig - hoewel, wat heet toeval? - zag ik daarna
een vriendenbrief van Zeeveld en daarin stond een
vacature voor directeur. Daarop heb ik gesolliciteerd en
ik ben het geworden.

Langzamerhand sta ik stevig genoeg in mijn schoenen
om anderen erbij te kunnen betrekken. In Egmond
vond ik dat er een te grote cesuur bestond tussen wat er
in de kerkdiensten gebeurde en daarbuiten. Je bidt om
nader tot God te komen, om los te komen van wat je
gescheiden houdt van God. Dat moet je dan toch oefe-
nen in de interactie met je broeder? Daar is de regel vol-
gens mij ook duidelijk over - je bent elkaars oefenmate-
riaal. Dat moet je serieus nemen en daar moet je als
gemeenschap ook momenten voor scheppen - om wre-
vel of bewondering uit te kunnen spreken. Om elkaar in
al je naaktheid en kwetsbaarheid te kunnen ontmoe-
ten. Het prettige is dat je er nooit perfect in hoeft te
zijn. Je hoeft niet te streven naar heiligheid. Ruimte
geven aan de genade, ja. Anders wordt het een enorme
Klus.

Het mooiste in de regel van Benedictus vind ik een zin
in de proloog: ‘Als gij vandaag Zijn stem hoort, maak
dan uw hart niet ongevoelig.’ Dat draagt tederheid in
zich, subtiliteit. Het vraagt om aarzelende besluitvor-
ming, zou je bijna kunnen zeggen. Hoor ik het wel
goed? Hoor ik het in mijn hart? Is dit waarheid?
Tastenderwijze probeer je erachter te komen.

Het het staat haaks op de mooie spirituele ervaringen
waarnaar mensen op zoek zijn. Het is hard werken. Je
zelfbeeld afbreken is pijnlijk. Alleen al het feit dat men-
sen hier veel stil moeten zijn, ervaren ze vaak als lastig.
De grondtoon is stilte - tijdens het eten is het stil, tij-
dens het werk ben je stil, tenzij er iets functioneels
gezegd moet worden. Je houdt je kwek.”

Uw vader was oud-katholiek bisschop van Haarlem.
Hoe zou hij dit vinden?

“Hoe mijn vader het zou vinden? O eh, nou... kijk... dat
klinkt zo mal maar... in gebed ben ik natuurlijk wel
nauw met hem verbonden. Met vele dierbare overlede-
nen. Sterker nog, ik roep alle hulptroepen aan die maar
enigszins zijn aan te roepen, echt waar. Heel concreet,
niet zomaar ‘alle engelen’ of zoiets... Zo iemand als
Benedictus, die moet wel voor me lopen! Het is een bij-

“le bent elkaars oefenmateriaal,

dat moet je serieus nemen”

zondere ontwikkeling dat ik hier terecht ben gekomen,
dat is echt een wonder. Toen ik hier binnenkwam, liep
iedereen met heel andere gedachten rond over hoe het
zou moeten worden. En toch heeft het de vorm gekre-
gen die ik vond dat het moest krijgen. Dat blijft bijzon-
der. Er is wel degelijk sprake van... eigenlijk gaat het
toch wel tamelijk fortuinlijk.”

Er is sprake van hulp?
“Van genade.”

[<]
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